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Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland 

        

         MARTINUSBERICHT 
                                  Extra editie 17 mei 2020 
 

 
De tijd gaat door 

 

Door de maatregelen van het coronavirus wordt iedereen geraakt. 

Soms lijkt het dat alles in een lagere versnelling gebeurt, maar de 

tijd gaat door. 

Het is een tijd van tegenstellingen en dat doet heel erg denken aan 

een tekst uit Prediker. 

Juist in deze tijd is in de geest van deze tekst een aantal gedachten 

te noemen. 

Er is een tijd voor zorgen en een tijd van hoop, een tijd van 

berusting en een tijd van actie, een tijd van beperking en een tijd 

van mogelijkheden, een tijd van eenzaamheid en een tijd van 

verbondenheid. Er is een tijd dat alles vanzelfsprekend lijkt en een 

tijd dat helder is wat echt belangrijk is. De tijd gaat door. 

Ook binnen onze geloofsgemeenschap St. Martinus, ook binnen 

onze parochie Onze Lieve-Vrouw van Amersfoort. 

De palmtakjes, de Goede Week, paaskaars, Pasen, 4 en 5 mei, 

meimaand-Mariamaand, straks Hemelvaart en Pinksteren. De 

kleuren in de kerk worden volgens de liturgische regels aangepast. 

Er zijn thematafels die verwijzen naar wat we anders zouden vieren.  

En dan de creativiteit die ontstaat om onze geloofsgemeenschap 

levendig te houden, de verbondenheid op allerlei manieren vorm te 
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geven. Fantastisch om te zien. Dank aan allen, die hieraan een 

bijdrage leveren. 

Vergaderen gaat veelal digitaal, want de tijd gaat door. 

Ook de keuze van de nieuwe locatie van het Eucharistisch Centrum 

moet gemaakt worden. Enerzijds om de locatie de gelegenheid te 

geven om zich voor te bereiden als Eucharistisch Centrum, 

anderzijds omdat onze parochie zélf de keuze wil maken en niet 

overruled wil worden door het bisdom. 

Op 7 mei hebben de locaties opnieuw met elkaar gesproken over de 

criteria van een Eucharistisch Centrum. Aan de hand van een lange 

lijst met aandachtspunten, die zijn opgesteld door mensen van de 

Heilige Kruiskerk, zijn wij nagegaan of wij daaraan kunnen en willen 

voldoen. 

Net als na de bijeenkomst van 11 maart hebben drie locaties 

aangegeven het Eucharistisch Centrum te willen worden. St. 

Ansfridus en St. Martinus blijven nog een aantal vragen en zorgen 

hebben, die zij na aanwijzing als Eucharistisch Centrum met het 

parochiebestuur willen bespreken. St. Joseph heeft geen vragen. 

Hoewel het niet duidelijk is of het bisdom hiervoor toestemming zal 

verlenen, wordt ook de mogelijkheid om op meer dan één locatie het 

Eucharistisch Centrum te vormen, meegenomen in de 

besluitvorming. Volgende week vergadert het parochiebestuur over 

de plaats van Eucharistisch Centrum. Vrij snel daarna zal in een 

gezamenlijke bijeenkomst met alle locaties het voorgenomen besluit 

worden toegelicht. Pas daarna zal het uiteindelijke besluit bij het 

bisdom worden neergelegd. 

Er is een tijd om na te denken en een tijd om te besluiten. 

De tijd gaat door! 

Veel sterkte in deze tijd! Laten we er vóór elkaar zijn. Juist nu! 

 

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep        Han van Schagen 
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Het sacrament van de Eucharistie 

 

Deze zondag, 17 mei, zouden we als geloofsgemeenschap vieren 

dat 21 kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Het gaat 

anders. Toch is er deze zondag aandacht voor het sacrament van 

de Eucharistie. 

Het Allerheiligste zal in de monstrans op het altaar staan en ook zal 

de hedendaagse uitwerking van dit sacrament door kunstenares 

Ruth Jütte te zien zijn. (Zie hier rechtsonder) 

Sacramenten zijn tekens in woord en gebaar die we in Jezus’ Naam 

in de Kerk mogen vieren. In het vieren van de sacramenten 

ontmoeten wij Jezus zelf. Het zijn werkzame tekens, waarbij de 

heilige Geest als helper in ons midden zal zijn. 

Kunstenares Ruth Jütte heeft in zeven schilderijen met moderne 

technieken de sacramenten uitgewerkt. Elk sacrament heeft zijn 

eigen kleur al naargelang de emotie en betekenis. 

Ruth:,,Ik heb geleerd dat een sacrament een geloofsgeheim is, een 

gewijde handeling, waardoor God tot de mens komt.” 

 

Eucharistie betekent dankzegging. 

In het vieren van de eucharistie 

gedenkt de Kerk het lijden en 

sterven van Christus:,,De Heer gaf 

een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe.” De eucharistie verwijst 

ook naar het Laatste 

Avondmaal:,,Telkens als gij dit 

brood eet en de beker drinkt, 

verkondigt gij de dood des Heren, 

totdat Hij komt.” In het grote 

dankgebed is er dank aan God voor 

zijn heilsdaden, in het bijzonder voor 

de menswording van Gods Zoon, 
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zijn leven en opstanding uit de dood. De eucharistieviering waarin 

zich het heilsmysterie heeft voltrokken, eindigt met de uitzending 

(missio) van de gelovigen, opdat zij de wil van God vervullen in hun 

dagelijks leven. 

Ruth Jütte:,,De korenaar, de druiven, de beker en het Joodse 

challebrood verwijzen naar het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn 

leerlingen. Met de lichte achtergrond, het vele echte goud en de 

grote witte hostie, waarin ook goud is verwerkt, heb ik de bijzondere, 

feestelijke betekenis van het sacrament van de eucharistie willen 

uitdrukken.” 

Ans Bruins 

 

Bericht vanuit de Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Achterin de kerk is een speciale thematafel 

ingericht die deze week volledig gewijd is aan de 

Eerste Heilige Communie. De tafel is gedekt als 

voorbereiding op het ontvangen van de Eerste 

Heilige Communie. Tijdens de viering zouden we 

als volgt samen de tafel gereed hebben gemaakt: 

 

Iedereen weet waarvoor wij vandaag hier zijn. 

Wij mogen onze Eerste Communie doen.  

Wij horen er bij en krijgen vandaag voor het  

eerst het Brood van Jezus.  

Wij maken daarom de tafel gereed. Eerst leggen wij er een kleedje 

op... 

 

Wij gaan het Brood van Jezus eten. En om aan Hem te denken, 

zetten wij nu ook het kruisbeeld op het altaar. Dan zien wij Hem, en 

dan weten wij dat Hij ons uitnodigt... 

 

Bij Jezus aan tafel mogen, vinden wij een feest. 

Daarom versieren wij de altaartafel met bloemen... 



5 

 

Ook kaarsen horen erbij, kaarsen om het licht te verspreiden. Jezus 

bracht ook licht in het leven van de mensen. Dat doen wij nu ook..... 

 

Toen Jezus met zijn vrienden voor het laatst Avondmaal hield was er 

brood en wijn voor deze heilige maaltijd.  

Eerst geven wij het brood.... 

En dan natuurlijk de beker, met wijn en wat water. Samen een 

teken dat Jezus zijn leven wil delen met ons. 

 

Alle kinderen die deze dag hun Eerste Heilige Communie zouden 

doen zijn van harte uitgenodigd om tijdens de openstelling van de 

kerk aanstaande zondag (tussen 14.00 en 15.00) een kaarsje te 

komen branden en samen met hun ouders in stilte een gebedje te 

doen. Zo staan we even stil bij deze dag. 

Saskia Meeuwessen en Natascha Tammens. 

 

 

Laat waaien die Geest van verbinding 

 

We zijn op weg via Hemelvaart naar Pinksteren. Pinksteren, feest 

van het waaien van de geest van God,  gesymboliseerd door de 

duif. 

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door een virus, een 

tegenstander die onzichtbaar is. Allerlei maatregelen en 

beperkingen maken dat het lastig is de touwtjes in handen te 

houden.  

Als een rode draad in deze tijd loopt een sfeer van saamhorigheid, 

van zorg, van warme verbondenheid.  

 

Op het kerkplein van de St. Martinus zal rond Hemelvaart en 

Pinksteren een duif zichtbaar zijn. Met hieraan verbonden draden, 

teken van verbinding, van banden smeden, bruggen bouwen. 

Wij willen jou vragen: hoe waait bij jou de geest van verbinding? 
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Wat brengt deze tijd jou?  

Waar word je blij van?  

Wat inspireert jou? 

Wat heb jij opnieuw ontdekt? 

Waar haal jij kracht en moed uit? 

Wat wil je vasthouden en meenemen naar de komende tijd?  

 

BIj dit Martinusbericht vind je een afbeelding van 

deze duif. Om uit te knippen en erop te 

verwoorden, te verbeelden wat bovenstaande 

vragen bij je oproepen. In de Mariakapel bij de kerk 

staat vanaf Hemelvaartsdag een mand om deze 

duif in achter te laten. Wij leden van de werkgroep 

zullen deze lamineren en bevestigen aan de 

draden op het kerkplein. Als je zelf in staat bent te lamineren en op 

te hangen vinden wij dat heel fijn.  

Laten we in verbinding blijven, vol vertrouwen, hoop, moed, liefde en 

vrede. 

Werkgroep Viering o.l.v. Parochianen 

 

Pinksteren, over viooltjes, de kleur groen en 

hoop en vertrouwen 

 

Kijkend uit mijn kamerraam zie 

ik groen. Op een bakje 

driekleurige viooltjes na. Wist 

je dat er zoveel tinten groen 

bestaan? 

Groen is altijd al mijn kleur 

geweest. Als kind had ik een 

groene, zondagse jurk. Hij 

was van mijn oudere zus 

geweest, maar ik vond hem toch heel mooi. Het fluweel gaf veel 
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schakeringen van het groen. Groen is ook de kleur van de hoop, het 

vertrouwen. En ook dat spreekt mij bijzonder aan! In de liturgie 

komen die juist heel duidelijk naar voren in de Pinkstertijd. Na 

Pinksteren is het “de” kleur. 

Ik hoop en vertrouw dat die groene kleur van de Tijd van Pinksteren 

ons zal sterken om deze onverwachte en onzekere tijd vol 

vertrouwen door te komen. Dat wens ik u van harte toe! 

Trouwens het viooltje is ook een teken van hoop! 

Hannie van Grondelle, parochiaan St. Martinus 

 

Eigentijdse Pinksternoveen 2020 

 
Na de Hemelvaart van Jezus is het negen dagen lang wachten op 

de Geest die ons met Pinksteren is beloofd. Negen dagen krijg je de 

tijd en ruimte om je gevoelig te maken voor de geestkracht die 

verscholen ligt in geloof en het leven. Volgens oude traditie is het 

gebruikelijk om in die  ‘verweesde’ dagen een noveen te bidden en 

daarbij een noveenkaars aan te steken die 9 dagen lang het vuur 

brandend houdt. 

Oecumenische voorgangers uit Amersfoort Noord hebben dit jaar 

weer een boekje gemaakt met 9 eigentijdse teksten en gebeden. 

Voor de kinderen is ook een pagina samengesteld door niemand 

minder dan pastor Balthasar de Beer. De 

kinderen van de peuter kleutervieringen 

kennen hem wel.  

Een noveenkaars inclusief boekje kost € 

5,-. Omdat we deze weken nog steeds 

niet samen kunnen komen om te vieren 

brengen we dit keer de kaars en het 

boekje op Hemelvaartsdag bij iedereen 

thuis. Wil je graag zo’n kaars en boekje 

ontvangen, geef dan je naam en adres op 

via de WhatsApp of telefoon van 
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Josephine van Pampus 06-300 99163, of via het mailadres 

jvanpampus@casema.nl  

 

Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het 

afleveren van de kaars.  

Tijdens deze negen dagen zullen de teksten ook via een vlog te 

horen en zien zijn via diverse websites – houdt de nieuwsbrieven in 

de gaten.   

Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 18 mei. En wie het leuk vindt 

om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding van de 

kaarsen, meld je bij:  

Josephine van Pampus               Telefoon: 06-300 99 163 

e-mail: jvanpampus@casema.nl  

 

Vrouwevaert gaat virtueel 

De naam van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

verwijst naar Maria, die de aanleiding was tot het ‘Mirakel van 

Amersfoort’. Deze wonderlijke gebeurtenis in 1444 maakte van 

Amersfoort een florerende bedevaartsplaats.  

Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse 

bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  

 

Traditiegetrouw wordt de stille 

Vrouwevaert op de eerste zaterdag 

na Hemelvaart gehouden. Maar 

vanwege de COVID-19 maatregelen 

wordt de bidtocht deze keer virtueel 

gedaan.  

Samen met Louis Runhaar, pastoor 

van de Oud-Katholieke kerk Sint 

Joris, volgt diaken Frank Sieraal de 

route rond de oude binnenstad van 

Amersfoort.  

mailto:jvanpampus@casema.nl
mailto:jvanpampus@casema.nl
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De livestream is zaterdag  

23 mei om 07:30 uur te zien op: 

 www.katholiekamersfoort.nl 

 www.facebook.com/RKEemland. 

 
Maria en Moederdag 

 
In deze meimaand staat ook Maria op het altaar in de Sint 

Martinuskerk. Sinds de afgelopen Moederdag staat ze daar in de 

Mariagrot. Het beeld en de grot is gemaakt door Jan de 

Ridder.  Annie heeft de bloemen verzorgd. Wees gegroet Maria! 

Tijdens een bijzondere Mariaritueel op Moederdag hebben Tonnie 

Snijders en Marijke van der Grinten van de werkgroep 

Mariavieringen, Maria in het licht mogen zetten samen met 7 witte 

rozen. Aansluitend zetten zij een kaars bij Maria en de 7 rode rozen, 

voor elke dag een. Dit als hart onder de riem voor de vele 

zorgmedewerkers die nu naar het stiltecentrum van het Meander 

Medisch Centrum kunnen gaan om deze rozen te bekijken.  

  

ñDit bloemengebaar vind ik erg mooi!ò 

http://www.katholiekamersfoort.nl/
http://www.facebook.com/RKEemland


10 

 

Tonnie was onder de indruk van dit ritueel. Zij vertelde: “Ik vond het 

erg mooi. Gewoon voor mezelf en het gevoel hierbij. Thuis heb ik dit 

veel geoefend om het voor te lezen, zodat de voorgelezen tekst 

beter doordrong. Wat ik wel jammer vond, was dat helaas door 

omstandigheden Ria Snoeren er niet bij kon zijn. Wat ook mooi is 

dat de rode rozen in het stiltecentrum van Meander Ziekenhuis 

komen. Ik kom daar met enige regelmaat om patiënten en 

bezoekers te begeleiden naar de zondagmorgen vieringen. Helaas 

is dit nu niet meer mogelijk. Dit bloemengebaar vind ik erg mooi!” 

Na deze viering zijn de rode rozen naar het Meander Medisch 

Centrum gebracht  

 

ñMaria is ons aller moederò 

Aan Marijke vroegen we waarom onze geloofsgemeenschap zeven 

rode rozen naar het Meander had gebracht. Zij gaf de volgende 

reactie: ”Veel artsen, verpleegkundigen en schoonmakers zijn 

hartstikke druk door het coronavirus. Vandaag was het een goed 

moment om hen enigszins in het zonnetje te zetten. Ik vind dit heel 

erg mooi, want ik denk dat door deze problemen het beroep van 

arts, verpleegkundige nu behoorlijk wordt gewaardeerd in deze 

tijden en dit gebaar vanuit deze geloofsgemeenschap kan geen 

kwaad. Wat mij ook goed doet dat de medewerkers van de 

geestelijke verzorging ook hiermee verrast zijn, want zij doen vele 

gesprekken met de medewerkers van dit ziekenhuis en met families 

die hiermee te maken hebben.‘"Maria is ons aller moeder, denk ik 

dan.” 

  

Een reactie van Tim Driessen | Geestelijk verzorger in het Meander 

Medisch Centrum 

Het is fijn dat medewerkers van ons ziekenhuis zich gesteund weten 

door de wereld buiten het ziekenhuis, waaronder ook jullie 

geloofsgemeenschap. Het wordt zeer gewaardeerd en de bloemen 

hebben een mooie plek zo in de Stilteruimte. Jullie gebaar is mooi 
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en krachtig in zijn eenvoud. We zullen een foto van de bloemen met 

een tekst dat deze door jullie zijn aangeboden, hangen op het bord 

in de laan tegenover de balie, waar alle kaarten, wensen en gebaren 

hangen die naar het ziekenhuis worden gestuurd, en waar iedereen 

het kan zien. Hartelijk dank, ook aan de anderen om jou heen die dit 

mede mogelijk gemaakt hebben.  

Hierbij de youtube link: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQvojPp5azY 

 

 
Tonnie en Marijke 

 

Omdat de kerk gesloten is zijn de witte rozen bij Maria in de tuin 

gezet. Dat kunt u zien in het filmpje hieronder bij het gesprek met 

Ria Houtveen. 

 

In gesprek met Ria Houtveen 
  

De Coronacrisis heeft veel 

gevolgen voor de vele 

vrijwilligers van onze 

Geloofsgemeenschap Sint 

Martinus.  Zo ook voor Ria 

Houtveen, lid van het 

parochiekoor Hoogland. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQvojPp5azY
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Bij aanvang van het gesprek zingt zij ingetogen het Marialied: ‘Te 

Lourd' op de bergen’ bij de Mariagrot in de kerk. Komende 

zondagmiddag, tijdens de openstelling van de kerk, zingt Ria een 

aantal Marialiederen met begeleiding van organist Henk 

Kruisselbrink. Zij zegt: “Kom luisteren, doe mee in jullie oude en 

vertrouwde omgeving.” Zij vertelt ook wat de corona- crisis met haar 

doet. Nu zij niet meer kan zingen bij diverse koren, terwijl zij dat 

graag mag doen. “Voor deze coronacrisis was ik 5 avonden weg en 

nu zit ik 7 avonden thuis. Dit is wel even wennen. Om deze tijd te 

vullen verzamel ik teksten en maak ik er collages van voor mijn 

koorleden en bezorg deze bij hun thuis.”  

 

Het volledige verhaal van Ria Houtveen kunt u zien op het YouTube 

kanaal van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus, of open deze 

link: https://www.youtube.com/watch?v=FeyynQKzQ3Q&feature=yo

utu.be 

 

Te koop 

 

Robuust groen gecoat splinternieuw hekwerk 150x150 cm met 

cilinderslot en sleutel. Was ooit bedoeld tussen tuin en kerkhof. 

Vraagprijs 50 euro. De opbrengst is voor de Sint Martinus 

Geloofsgemeenschap. 

Wim van Dijk         06-20775601. 

 

Kerk open op zondag 

 
Ook zondag a.s is de kerk 

weer open tussen 14-15 uur. 

Bezoekers kunnen voor het 

altaar een kaarsje opsteken,  

in stilte bidden, een 

gebedsintentie op schrijven of 

https://www.youtube.com/watch?v=FeyynQKzQ3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FeyynQKzQ3Q&feature=youtu.be
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luisteren naar het orgel en gezongen (Maria)liederen.  

Ook is er een thematafel ingericht die deze week speciaal is gewijd 

aan de Eerste Heilige Communie. 

Mariakapel 

De Mariakapel is elke dag voor u open. We stellen de thematafel en 

de brandende paaskaars zichtbaar op vanuit de Mariakapel.  

 

Komende vieringen 

 

De vieringen zijn te volgen als video livestream 

via katholiekamersfoort.nl  of via de Facebook. Kerkomroep (kies 

Hooglanderveen/St. Joseph) en via de Facebookpagina van RK 

Amersfoort. 

 

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet  

 Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit 

Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering 

via de kerkradio en online.  

 Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via 

bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie 

OLVA. Alvast hartelijk dank.  

 Bloemengroet  

Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s. zondag 17 mei naar 

mw. Riet Reesink, fluitekamp 130 in hoogland. 

 

Oecumenische viering in Het Brandpunt 

Liturgie: https://drive.google.com/open?id=1lNGJcyrouqW-

8n_RIVY4FZ5GombYPv07 

Livestream met geluid en beeld: https://youtu.be/IrIlTzprQic 

Livestream met alleen geluid: https://live.hetbrandpunt.net/ 

 

 

 

https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
http://katholiekamersfoort.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11280
https://www.facebook.com/RKAmersfoort
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11280
https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/
https://drive.google.com/open?id=1lNGJcyrouqW-8n_RIVY4FZ5GombYPv07
https://drive.google.com/open?id=1lNGJcyrouqW-8n_RIVY4FZ5GombYPv07
https://live.hetbrandpunt.net/
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Kinderwoorddienst 

Op website Kinderwoorddienst staan leuke verhalen over het 

evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een 

kinderwoorddienst mee op te bouwen. Voor als we elkaar weer echt 

mogen ontmoeten in de kerk. Graag horen we ook iets van jullie in 

deze gekke tijd; een tekening, een versje of verhaaltje. Alles mag! 

Je kunt het sturen naar: martinus.berichten@gmail.com 

taskforce 

 

Taskforce streaming Eucharistievieringen 

opgericht 

 

De parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Martha & Maria 

willen tijdens de Coronacrisis onze geloofsgemeenschappen zo 

goed mogelijk helpen om verbonden te blijven met elkaar. 

Een belangrijk middel daartoe zijn de gezamenlijke online 

Eucharistievieringen die we vanaf het eerste begin van de crisis 

hebben opgezet. Veel parochianen uit al onze gemeenschappen 

konden zo de zondagsvieringen en de vieringen in de Goede Week 

en tijdens het Paastriduum meemaken en de vertrouwde gezichten 

zien van de leden van het pastorale team. 

De reacties zijn hartverwarmend. Voor veel mensen is het erg 

waardevol om zo verbonden te kunnen blijven met de parochie en 

met de pastores in tijden van sociale afstand. 

De komende tijd zult u steeds vaker mensen uit uw eigen 

geloofsgemeenschap tijdens deze vieringen zien. Koren hebben al 

aangeboden om met een paar mensen te komen zingen, de 

teamleden zullen regelmatig in groepjes van twee inhoud geven aan 

de vieringen en er ontstaan ook lokaal creatieve initiatieven om 

elkaar te inspireren en te steunen. 

https://www.kinderwoorddienst.nl/
mailto:martinus.berichten@gmail.com
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Om dit alles te coördineren en mogelijk te maken hebben het 

pastorale team en de besturen een zogenaamde ‘Taskforce’ 

opgericht met daarin twee vertegenwoordigers uit elk bestuur, een 

vertegenwoordiger van het pastorale team en pastor Roderick als 

projectleider. De namen van de leden vindt u onderaan het bericht. 

Ook is het gezamenlijke kanaal ‘RK Eemland’ opgericht, dat bestaat 

uit een website en sociale mediakanalen 

op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Op dit kanaal 

brengen we de gezamenlijke initiatieven bij elkaar en houden we u 

op de hoogte naast de bestaande kanalen van beide parochies. 

We horen ook graag uw ideeën en suggesties! Via ‘contact’ in het 

menu kunt u ons een bericht sturen. 

De Taskforce RK Eemland bestaat uit de volgende leden: 

–  Margriet Nota, vice-voorzitter bestuur Martha & Maria 

-   Angélique Liebens, vice-voorzitter bestuur Onze Lieve Vrouw van     

Amersfoort 

-  Gusta Willems, bestuurslid communicatie Martha & Maria 

-  Richard van Berkel, bestuurslid communicatie Onze Lieve Vrouw 

van Amersfoort 

-  Pastor Mauricio Meneses, vertegenwoordiger pastoraal team 

-  Pastor Roderick Vonhögen, projectleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rkeemland.wordpress.com/
https://www.facebook.com/rkeemland
https://twitter.com/rkeemland
https://www.instagram.com/rkeemland
https://www.youtube.com/channel/UCdsxVlkYB8ef8o7MKC9qepg
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 

 
Zondag 17 mei 
Jaargedachtenis: 
Á  Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp; 
Á  Antonia Petronella Eggenkamp. 

  
Misintentie: 
Á  Odile Bruggink; 
Á  Karel Kok en Lies Kok - Abelen; 
Á  Annie Kok - Houdijk. 

 
 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.(033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 (06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/  
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 24 mei a.s. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 21 mei  17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

 

 

 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/

