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 KRUIS - SPINSELS 

Kerk van het Heilig Kruis 
Parochie O.L. Vrouw van Amersfoort  

Liendertseweg 48 
3814 PL Amersfoort 
T 033 472 14 89 
www.katholiekamersfoort.nl 

Wilt u Kruisspinsels liever per mail ontvangen, stuur dan een mail naar 
wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl 

 

 

Heilig Kruiskerk weer open voor Eucharistievieringen! 

Kruisspinsels voor 5 t/m 18 juli 

http://www.katholiekamersfoort.nl/
mailto:wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl
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De zondagse en dagelijkse lezingen kunt u vinden op 
de website van onze zusterparochie H.H. Martha en 
Maria op 
https://marthamaria.nl/vieringen/dagelijke-lezing/. 
 

 

Van de redactie 

Nu de vieringen in de kerken van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort weer zijn hervat 

gaan we met Kruisspinsels terug naar de oorspronkelijke frequentie van eens in de twee 

weken. Een aantal onderdelen die u aantrof gedurende de lock down-periode, omdat we 

niet konden vieren, zijn/komen te vervallen omdat we nu weer in de kerk kunnen 

samenkomen. Daarom in deze editie van Kruisspinsels de laatste foto-impressie van de 

livestream van de viering in de St. Josephkerk te Hooglanderveen. 

 

In deze editie van Kruisspinsels vindt u de volgende onderwerpen: 

1. Vieringenrooster in de Heilig Kruiskerk (p. 5)  

2. Eucharistievieren op anderhalve meter in de Heilig Kruiskerk (p. 7) 

3. Marta’s (M/V) gezocht (p. 10) 

4. Samen opnieuw beginnen (p. 12) 

5. Teamweetjes (p. 13) 

6. Uit de livestream van de Eucharistieviering van 28 juni (p. 14) 

7. Misintenties Heilig Kruis geloofsgemeenschap (p. 17) 

8. Overledenen (p. 17) 

9. Collecte online (p. 17) 

10. PCI H. Kruis (p. 18) 

11. Bereikbaarheid Wandelhuys en secretariaat Heilig Kruis geloofsgemeenschap (p. 19) 

12. Zieken?, Misintenties ( p. 19) 

13. Misintenties opgeven (p. 19) 

14. Bloemetje van verbondenheid (p. 20) 

15. Kopij voor Kruisspinsels (p. 20)  

https://marthamaria.nl/vieringen/dagelijke-lezing/
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Dankbaar 

Na een intensieve voorbereiding door vele vrijwilligers klonken op woensdagavond 18.50 

uur weer de klokken van de H. Kruiskerk: de mis zo zou beginnen. Een voor een druppelden 

de bezoekers binnen; veel vrijwilligers en de vertrouwde bezoekers van de 

woensdagavondmis. Handen ontsmetten, gezondheidscheck en daarna werd je door de 

gastvrouw naar je plaats begeleid. De H. Kruiskerk was weer helemaal schoongemaakt, er 

stonden ramen open voor de benodigde ventilatie, er was goed aangegeven in welke bank je 

kon zitten door middel van groene en rode kaartjes en een knielkussentje.  

Keurig op tijd en helemaal opgetogen kwam ook 

pastor Mauricio aan. In de inleiding vertelde pastor 

Mauricio dat hij ’s morgens in Baarn ook al een mis 

had opgedragen, maar dat het ook vanavond in de 

H. Kruiskerk helemaal voelde alsof hij de eerste mis 

na zijn priesterwijding opdroeg. Natuurlijk was het 

mooi dat er in de afgelopen maanden een 

livestream was, met een veel groter bereik dan een 

gewone viering. Maar hoe blij was pastor Mauricio 

om weer parochianen in de kerk aan te treffen. 

Maar ook voor mij als parochiaan was een feest om 

samen Eucharistie te kunnen vieren en de 

communie te mogen ontvangen.  

Pastor Mauricio met gezichtsmasker en 

Eucharistisch pincet om de communie uit te reiken. 
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Als u ook weer wilt komen vieren meld u zich dan aan via de website (zie gegevens 

hiernaast) en mocht dat niet lukken: bel dan met het secretariaat.  

Indien u, om wat voor reden dan ook, nog niet naar de kerk kunt of wilt komen is er nog 

steeds mogelijk om de mis vanuit de St. Josephkerk via de livestream volgen. 

Verder wil ik u erop attent maken dat behalve in de H. Kruiskerk er ook in St. Ansfridus, St. 

Franciscus Xaverius, St. Martinus en de eerder genoemde St. Josephkerk eucharistie gevierd 

wordt. Informatie hierover kunt u vinden in de nieuwsbrieven van de betreffende 

geloofsgemeenschappen en binnenkort ook weer op de website Katholiek Amersfoort. 

Ik hoop u binnenkort weer te ontmoeten in de H. Kruiskerk. 

Marcella Walraven 

(Kruisberaad) 
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1. Vieringen in de Heilig Kruiskerk 

Zondag 5 juli ς 09.00 uur Let op: gewijzigde aanvangstijd!!!  

14e Zondag door het jaar 

Viering van de Eucharistie w.o. 

kinderwoorddienst. 

Celebrant: pastor M. Meneses 

Woensdag 8 juli 

09.00 uur: Lauden. 

19.00 uur: Viering van de Eucharistie 

Celebrant: pastoor J. Skiba  

 

Zondag 12 juli ς 09.00 uur Let op: gewijzigde aanvangstijd!!!  

15e Zondag door het jaar 

Viering van de Eucharistie w.o. 

kinderwoorddienst. 

Celebrant: pastor M. Meneses 

Woensdag 15 juli 

09.00 uur: Lauden. 

19.00 uur: Gebedsviering  

Voorganger: diaken Frank Sieraal  

 

 

Aanmelden voor de eucharistieviering: 

Voor elke eucharistieviering dient u zich aan te melden: 

¶ Via de website Katholiek Amersfoort. 

¶ Bij het secretariaat van de Heilig Kruiskerk (Wandelhuys). Het secretariaat is op 

werkdagen bereikbaar tussen 9.30 -12.00 uur, telefonisch 033- 4721489 of  

per email wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl. 

 

Wanneer kunt u komen vieren? 

Indien u géén klachten heeft, niet benauwd bent of koorts hebt. 

https://www.katholiekamersfoort.nl/reserveren-kerkdiensten-online-via-www-katholiekamersfoort-nl/
mailto:wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl
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In en bij de kerk gelden de basisregels voor iedereen (RIVM): 

ü Heeft u klachten, bent u benauwd of heeft u koorts: blijf thuis!  

Ook indien dit van toepassing is bij één van de huisgenoten.  

ü Was vaak uw handen. 

ü Schudt geen handen. 

ü Hoest en nies in je elleboog. 

ü Gebruik papieren zakdoekjes. 

 

Opgeven van misintenties en aanvragen voor Bloemetje van Verbondenheid  

Via het secretariaat, zie contactgegevens hierboven. 
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2. Eucharistievieren op anderhalve meter in de Heilig Kruiskerk 

 

Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat we vanaf woensdag 1 juli 2020 weer mogen 

vieren in onze Heilig Kruiskerk. Let op: de viering op zondag begint om 09.00 uur in plaats 

van 09.30 uur! En er gelden een aantal voorschriften.1  

Aanmelden per internet 

Om de 1,5 meter afstand in acht te nemen kunnen we maar met een beperkt aantal (100) 

mensen vieren. Daarom wordt u gevraagd zich via de website KatholiekAmersfoort.nl aan 

te melden.  Als u geen toegang hebt tot internet kunt u contact opnemen met het 

secretariaat. Als het maximum aantal bezoekers is bereikt wordt u op de lijst van de 

volgende zondagsviering geplaatst. U krijgt hierover een  bericht.  Niet alle plaatsen worden 

toegewezen aan de mensen die zich per internet hebben gemeld; er wordt een aantal 

plaatsen gereserveerd voor mensen die geen toegang hebben tot internet of niet in staat 

zijn telefonisch te reserveren (denk aan ouderen, buitenlanders die het Nederlands niet 

machtig zijn).   

Wanneer kunt u naar de kerk komen? 

Als u geen gezondheidsklachten heeft zoals benoemd door het RIVM, niet benauwd bent 

en/of geen koorts heeft. Bent u zelf, of één van uw huisgenoten, benauwd en heeft u zelf, of 

één van uw huisgenoten, koorts: Blijf thuis!2  

Bij binnenkomst in de Heilig Kruiskerk 

Er wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand. Indien u zich niet heeft aangemeld en het 

maximum aantal bezoekers is nog niet bereikt dan wordt u bij binnenkomst gevraagd uw 

naam en telefoonnummer en/of emailadres op te geven. Dit is nodig voor het 

contactonderzoek van de GGD bij een eventuele uitbraak van het COVD-19 virus. U 

desinfecteert uw handen. Mondkapje is niet verplicht, maar het mag natuurlijk wel als u dat 

liever wil. De gastheer/vrouw wijst u dan naar een plaats. Daar ligt een knielkussentje en 

misboekje op de bank.  

Blijf op uw plaats 

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden vragen wij u de gehele viering op 

uw plaats te blijven. Bij de communie-uitreiking komt de priester langs om u met een pincet 

H. Hostie op de hand uit te reiken. Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan 

een eigen ‘corporale’ meegebracht worden om H. Hostie op de hand te ontvangen en zo de 

H. Hostie naar de mond te brengen. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone 

witte zakdoek. U kunt geen hostie in een pyxus meenemen.  

 
1 Voor het vieren gelden het protocol kerkelijk leven op anderhalve meter en de RIVM richtlijnen. 

2 Conform RIVM Basisregels voor iedereen. 



8 
 

Zuil om uw handen te desinfecteren 

Bij de ingang van de kerk zult u onderstaande zuil aantreffen om uw handen te 

desinfecteren. 

 

   

 

Kinderwoorddienst 

Bij de Eucharistieviering op zondag is er weer kinderwoorddienst. Terugkoppeling vanuit de 

Kinderwoorddienst gebeurt tijdens de viering (en via Kruisspinsels). Wij hebben twee 

handmicrofoons. De begeleider van de kinderwoorddienst blijft bij de Ontmoetingsruimte 

staan. 

Koor- en samenzang 

Helaas is koorzang en samenzang op 1 juli nog niet mogelijk. Wij proberen ervoor te zorgen 

dat er bij elke viering bijvoorbeeld een organist en/of  cantor is, zodat er tijdens de 

Eucharistieviering muzikale ondersteuning is. Maar u mag helaas niet meezingen. 

Kaarsje opsteken 

Indien u een kaarsje op wilt steken kan dat na afloop van de viering. Wij vragen u in de bank 

te blijven tot overige kerkbezoekers de kerk hebben verlaten. De gastheren/dames zullen u 

aanwijzingen geven wanneer dit kan.  

Intentieboek 

Op dit moment mag het intentieboek niet gebruikt worden. Maar u kunt altijd misintenties 

bij het secretariaat opgeven. Hier zijn wel de gebruikelijke kosten aan verbonden (zie pag. 

35). Ook zal er een mandje klaar staan waarin u de intenties kunt doen, die u vooraf  thuis 

heeft opgeschreven. Deze intenties zullen niet worden afgelezen tijdens de viering, maar wel 

aan het eind van de viering bij het Maria altaar worden geplaatst.   
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Collecte 

U kunt u bijdrage overmaken via RKcollecte.nl of aan het eind van de viering in het mandje 

bij de uitgang deponeren.  

 

 

Koffie 

Er kan nog geen koffie geschonken worden in de Ontmoetingsruimte of achterin de kerk. Bij 

mooi weer zullen wij koffie voor op het kerkplein serveren 

 

Tenslotte 

Ook in en bij de kerk gelden de basisregels voor iedereen (RIVM): 

ü Heeft u klachten, bent u benauwd of heeft u koorts: blijf thuis!  

Ook indien dit van toepassing is bij één van uw huisgenoten.  

ü Was vaak uw handen. 

ü Schudt geen handen. 

ü Hoest en nies in uw elleboog. 

ü Gebruik papieren zakdoekjes. 

 

Overigens is er elke zondag een livestream van de viering vanuit de St. Josephkerk in 

Hooglanderveen via RKEemland op Facebook. 
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3. aŀǊǘŀΩǎ όaκ±ύ ƎŜȊƻŎƘǘ 

Op hun tocht kwam Hij in een dorp, waar een vrouw die Marta heette, Hem in haar 

woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, 

luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het 

bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: 'Heer, laat het U onverschillig, 

dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.' De Heer 

gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel 

dingen. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet 

ontnomen worden.' (Lc 10,38-42) 

Wie herkent dit verhaal niet? En hoe Marta vervolgens in de uitleg van dit evangelieverhaal 

weggezet werd als degene die met de verkeerde dingen bezig was. Toch is deze interpretatie 

iets te kort door de bocht. Want waar het in deze lezing om gaat is dat wij allemaal 

uitgenodigd worden om leerling van Jezus te worden. En hoe doe je dat? Juist, door naar 

Hem te luisteren. Maar voordat we naar Jezus kunnen luisteren zijn er Marta’s (M/V) nodig 

die ons ontvangen in het huis van de Heer. En we kunnen alleen samenkomen als we de 

juiste voorzorgsmaatregelen (zie pagina 5 en 6) hebben genomen. En omdat we nu niet 

meer in de dagkapel kunnen vieren, zijn er ook voor woensdagavond, vrijdagmorgen (1e 

vrijdag van de maand) en elke vierde zaterdag van de maand (Eucharistische aanbidding) 

gastheren en gastvrouwen nodig. Voorlopig is het voor de maanden juli en augustus.  

Taken van de gastheren en gastvrouwen in de kerk 

- Checken of de bezoeker zich heeft aangemeld. Indien dit niet het geval is en er is nog 

voldoende plaats is in de kerk naam en telefoonnummer of emailadres van de 

bezoeker vastleggen voor de GGD indien onverhoopt sprake is van een COVID-19 

uitbraak. 

- Vragen naar de gezondheidstoestand van de bezoeker en zijn gezin. 

- Bezoeker naar zijn plaats brengen en vragen daar de gehele viering te blijven zitten.  

- De priester komt de communie brengen. 

- Eventueel kaarsje opsteken mag na de viering. 

Andere aandachtspunten 

- Er worden per viering ook  reserves voor de vrijwilligers ingeroosterd. Wij roosteren 

de  reserves in zodat u en/of wij in geval van nood niet op het laatste moment op zoek 

hoeven naar een invaller. Of dat de kosters iemand uit de kerk moeten halen. De reserve 

gastheer / gastvrouw weet dan ook dat hij bijvoorbeeld om zondagochtend rond 7.30 

uur gebeld kan worden dat hij een uur later bij de kerk moet zijn.  

- Er zijn dus heel veel vrijwilligers nodig!!  
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Onze vraag aan u luidt: 

1. Wilt u assisteren bij Eucharistievieringen op zondagmorgen? 

2. Wilt u assisteren bij Eucharistievieringen op woensdagavond? 

3. Wilt u assisteren bij de maandelijkse Eucharistievieringen op vrijdagochtend? 

4. Wilt u assisteren bij Eucharistische aanbidding op zaterdagavond? 

5. Hebt u een BHV en/of EHBO diploma en wilt u als BHV’er of EHBO’er aanwezig zijn 

tijdens vieringen? Dit is overigens geen vereiste. 

Deze oproep geldt niet uitsluitend aan de parochianen van de H. Kruis 

geloofsgemeenschap. Alle  parochianen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

zijn van harte uitgenodigd om ons hier bij te helpen. Want hoe fijn is het voor de 

bezoekers van de andere geloofsgemeenschappen om een bekend gezicht te zien! 

U kunt zich aanmelden bij Herma Pasker of Gertjan Vivié  (gjvivie@gmail.com) of via het 

secretariaat, op werkdagen bereikbaar tussen 9.30 -12.00 uur, telefonisch 033- 4721489 of 

per email wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl. 

U kunt ook bij hen terecht voor vragen. Wij hopen dat u meedoet, want zonder u inzet kunnen we 

niet goed vieren. 

Met vriendelijke groet, 

Kruisberaad  

 

  

mailto:gjvivie@gmail.com
mailto:wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl
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4. Samen opnieuw beginnen 

Bijna een half jaar na de mededeling dat het Eucharistisch centrum verplaatst gaat worden en de 

Heilig Kruiskerk aan de eredienst onttrokken, is op Eerste Pinksterdag bekend gemaakt dat het 

nieuwe Eucharistisch centrum de St. Martinuskerk in Hoogland wordt. Na een periode van hoop en 

vrees komt dit bericht voor heel veel bezoekers van de Heilig Kruiskerk en nog meer voor de vele 

vrijwilligers van de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap heel hard binnen. Ook al kun je dit gebeuren met 

je verstand begrijpen, hoewel bezoekers én vooral de vrijwilligers nog steeds met heel veel vragen 

zitten over de keuze voor afstoten van de Heilig Kruiskerk; gevoelsmatig is het nauwelijks te bevatten 

dat je afstand moet nemen van de kerk waar je zoveel voetstappen hebt liggen, hoogtepunten en 

soms ook dieptepunten in jouw leven en dat van anderen hebt gevierd en herdacht. Kopjes koffie 

gezet, misboekjes gedrukt en gevouwen, gepoetst en geklust. Hoeveel preken hebben we niet 

gehoord en liederen gezongen. De Heilig Kruiskerk is ook een plek die in architectonisch uniek en 

onvergelijkbaar is met alle andere kerken in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Aan de 

mensen van de H. Geest en St. Henricus geloofsgemeenschappen hebben we gezien wat de impact is 

als je geen eigen plek meer hebt om te vieren en samen te komen. Het is heel veel wat we moeten 

verwerken. 

En toch, we staan er niet alleen voor. Hartverwarmend waren en zijn de blijken van medeleven. 

Want er is een besef dat het niet de laatste keer is dat er een kerk gesloten wordt. We, en dat is niet 

alleen de H. Kruis en de St. Martinus, maar alle geloofsgemeenschappen: we moeten samen verder. 

Uithuilen en samen opnieuw beginnen. Laat dat nu het motto zijn van de St. Martinus! En Martinus, 

dat was toch die heilige die de helft van zijn mantel aan de arme gaf … 

De bezoekers en vrijwilligers van de St. Martinus beseffen heel goed dat het verplaatsen van het 

Eucharistisch Centrum pijn doet bij de vele mensen die de afgelopen jaren met ziel en zaligheid zich 

hebben ingezet voor de Heilige Kruiskerk, de Heilige Geest en de St. Henricus gemeenschap. Zij willen 

zich dan ook tot het uiterste inspannen om dit daar waar mogelijk te verzachten en ruimte geven 

voor verwerking. Ze voelen de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Samen opnieuw 

beginnen is dan ook niet voor niets het uitgangspunt. Dat betekent in ieder geval dat de St. Martinus 

de deur wagenwijd open zet voor de kerkgangers en vrijwilligers die nu ontheemd zijn door de 

verplaatsing van het Eucharistisch centrum. Maar nadrukkelijk ook voor de overige 

geloofsgemeenschappen. Dat is echter niet voldoende. Als je in je nieuwe huis een thuisgevoel wilt 

hebben, dan moet dat nieuwe huis ook een beetje van jou voelen, anders lijkt het alsof je op visite 

bent en dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet dingen kunnen herkennen als vertrouwd, je veilig 

voelen om jezelf te kunnen zijn en tegelijkertijd blij kunnen worden van de nieuwe mogelijkheden die 

het huis biedt. De vrijwilligers van de St. Martinus willen daarom een stap naar voren zetten en echt 

pro actief met de vrijwilligers van de verschillende geloofsgemeenschappen aan de slag. 

Samenwerken. Samen het huis opnieuw inrichten zodat het voor iedereen als een thuis voelt. Een 

thuis waar plaats is voor iedereen. Waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het 

Eucharistisch Centrum, samen vieren, maar ook een gastvrije plek waar we naar elkaar omzien, 

elkaar de ruimte geven, elkaar helpen en elkaar respecteren. Dat gaat niet vanzelf, maar als we onze 

energie samen richten kan ook dit einde uiteindelijk leiden tot een nieuw begin voor iedereen. 

Marcella Walraven namens het Kruisberaad en Saskia Meeuwessen namens de pastoraatsgroep en 

locatieraad St. Martinus  
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5. Teamberichtjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat … 

…we ons verheugen op het weer opengaan van onze kerken?  

… dat de verkoop van tape (voor looproutes) drastisch is gestegen mede door het gebruik in de kerk? 

…pastoor Skiba een gesprek heeft gehad met het PCI-bestuur van de Martha en Mariaparochie en 

hen graag wil ondersteunen? 

…Wies Sarot om die reden de diocesane diaconale werker Hans Oldenhof heeft uitgenodigd voor 23 

september?  

…er een enquête is waar al onze tieners en jongeren hun ervaringen in onze parochie kunnen 

invullen?  

…er weer een eerste ‘gewone’ kleuterkerk is geweest in Soesterberg?  

…pastor Roderick op Vaderdag lang bezig is geweest met het herstellen van het geluid voor de live 

stream?  

…het pastoraal team vanaf juli weer vergadert volgens het gewone vergaderritme, eens in de twee 

weken?   

…Marjolein Draijer daar heel blij om is, want ze notuleerde zich suf?  

…we uitzoeken of MijnRKK ook iets voor onze parochies is?   
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6. Uit de livestream van de Eucharistieviering van 28 juni 

Tijdens deze viering van de Twaalfde zondag door het jaar ging pastor Roderick  Vonhögen 

voor samen met diaken Jan Nieuwenhuis.  

 

 

 

 

 

En Marga van Ede als lectrice. 
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Diaken Jan Nieuwenhuis las niet alleen het evangelie maar verzorgde ook de preek. 
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Het koffiegesprek voor het eerst binnen in plaats van in 

de tuin van de pastorie. 

 

 

 

 

 

Deze foto-impressie is de laatste in de reeks, voor u gemaakt tijdens de lock-downperiode. 

Nu we weer mogen vieren hopen wij u te ontmoeten in één van de kerken van de  parochie 

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 

Met dank aan pastor Roderick, leden van het pastoraal team en de taskforce livestream die 

veel inzet en enthousiasme het in de afgelopen periode mogelijk heeft gemaakt, dat veel 

parochianen maar ook mensen buiten onze parochie, Eucharistie konden vieren. Hoewel de 

kerken weer open zijn om mét parochianen te viere,n beseffen we dat het nog niet voor 

iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen. Voor hen is er voorlopig nog elke 

zondagmorgen een Eucharistieviering en ’s avonds een internationale mis.  

Het koffiegesprek en de viering zijn, zoals iedere week, te volgen via  

www.facebook.com/RKEemland en/of  RKEemland.nl. 

Steun uw parochie via www.rkcollecte.nl  

http://www.facebook.com/RKEemland%20en/of%20%20RKEemland.nl
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7. Misintenties voor de Heilig Kruis geloofsgemeenschap 

 

Geen opgave. 

_________________________________________________________________ 

8. Overleden 

Op 1 juli 2020 is overleden: dhr. Everardus Marinus Theodorus (Evert) van de Wakker 

(gemeenschap St. Henricus). 

De uitvaart vindt plaats in besloten kring. 

________________________________________________________________ 

9. Collecte online 

 

 

Ook al kunnen we nu niet in onze kerken samenkomen, de vaste lasten lopen toch door. 

Op de website rkcollecte.nl kunt u digitaal met iDeal uw collecte aan onze parochie geven. 

Heel hartelijke dank voor uw gift! 

Indien u aan de OLV van Amersfoort doneert, wordt u doorgestuurd naar een 

betalingsscherm van de parochie van Martha en Maria. Uw donatie wordt echter 

gemarkeerd als voor de parochie OLV van Amersfoort en correct overgemaakt. 

Klik hier om te doneren  

https://rkcollecte.nl/
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10. PCI Heilig Kruis 

 
De Parochiële Caritas Instelling, werkgroep 

Heilig Kruis, wil zich inzetten en meer om te 

zien naar de kwetsbare / eenzame oudere 

uit de parochie het H. Kruis en omgeving. 

Zeker nu door de maatregelen i.v.m. de 

coronacrisis de mogelijkheid voor sociale 

contacten en hulp ingeperkt zijn.  

Wat kan de PCI voor uw doen? Hulp bij 

boodschappen, een gesprekje via de 

telefoon, het bezorgen van een gratis soep / 

maaltijd. 

 

 

 

 

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken neem dan contact op met de PCI werkgroep Heilig 

Kruis. De PCI werkgroep Heilig Kruis is per telefoon bereikbaar onder nummer 06 14102021. 

Dit nummer is dagelijks bereikbaar. 

Mailen kan ook via het e-mailadres van het lokale team Kruiskerk1958@gmail.com. Uw 

bericht wordt dan doorgegeven aan de PCI werkgroep Heilig Kruis. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de PCI werkgroep Heilig Kruis 

Giorgio Reggi 

Klaartje Hadida 

Desiree Vriens 

Marga van Ede 

 

  

mailto:Kruiskerk1958@gmail.com
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11. Bereikbaarheid Wandelhuys en secretariaat Heilig Kruis 

geloofsgemeenschap 

 

 

Het secretariaat van de Heilig Kruiskerk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

tussen 9.30 en 12.00 uur via telefoonnummer 033 – 472 1489. Ook kunt u een e-mail sturen 

naar het u bekende mailadres wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl.  

 

12. Zieken? 

 

Als u hoort dat iemand ernstig ziek is of in het ziekenhuis ligt, wilt u dat dan doorgeven aan 

het secretariaat? Maandag t/m donderdag van 09.30 – 12.00 uur bereikbaar, tel. 033-

4721489 

Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden vermelden waarom u hem of haar 

opgeeft? 

__________________________________________________________________________ 

13. Misintenties opgeven 

 

Het tarief voor een misintentie bedraagt € 15,00. Wilt u dit bedrag per bank overmaken op 

rekeningnummer NL 71 INGB 0000130177 ten name van Onze Lieve Vrouw van 

Amersfoort/Kruis. Wilt u daarbij vermelden “misintentie voor <naam voor wie de misintentie 

bedoeld is>” en de datum van de eucharistieviering. 

  

mailto:wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl
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14. Bloemetje van verbondenheid 

Terug van weggeweest! 

Weet u iemand die het bloemetje van verbondenheid verdient? Laat het ons weten via  

e-mail h-kruis@katholiekamersfoort.nl of mevr. Annie Nieuwkamp, of mevr. Ria van Keken 

tel. 033- 4634482. 

Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden vermelden waarom u hem of haar 

opgeeft? 

 

 

15. Kopij voor Kruisspinsels 

Het doel van Kruisspinsels is parochianen en 

kerkbezoekers over vieringen en activiteiten in de 

H. Kruiskerk te informeren. Voor activiteiten van 

de andere geloofsgemeenschappen verwijzen wij 

u naar het Mirakel of de website Katholiek 

Amersfoort. Heeft u kopij voor Kruisspinsels dan 

kunt u dat mailen naar 

kruisspinsels@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl. 

Graag in platte tekst (zonder opmaak). 

Kruisspinsels kunt u ook vinden op de website 

Katholiek Amersfoort onder H. Kruis geloofsgemeenschap.  

mailto:h-kruis@katholiekamersfoort.nl
mailto:kruisspinsels@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl

